
Ik wil een boek schrijven! 

 

Een droom die ik in 2019 

voorzichtig hardop uit durfde 

te spreken. Best eng want nu 

moest ik het nog waar gaan 

maken. Ik toverde het 

tijdschrift tevoorschijn, wat al 

twee jaar opengeslagen op 

een column van Marelle 

Boersma naast mijn bed lag. 

In het onderschrift bij haar foto staat dat zij schrijfdocente is 

en schrijfworkshops geeft. Via googel vond ik haar website en 

belandde in een nieuwe wereld. 

Na een mailwisseling met Marelle, waarin zij mij uitnodigde 

om haar wat schrijfwerk toe te sturen, reageerde zij zo 

aanstekelijk dat ik me inschreef voor een schrijfworkshop. Ik 

reed hiervoor naar Overijssel waar ik me tezamen met zes 

andere cursisten -die met hetzelfde doel kwamen als ik- een 

weekend lang liet onderdompelen in allerlei schrijftechnieken. 

Bijzondere ervaring hoe hecht je kan worden met elkaar in 

zo’n korte tijd. We luisterden naar elkaars werk en gaven 

elkaar feedback. Marelle begeleidde dat weekend met een 

bepaalde bezieling zoals alleen zij dat kan. Ik leerde veel. 

Eén van de belangrijkste dingen die ik leerde was: SCHRIJF 

IEDERE DAG en als je een dag overslaat DENK dan aan je 

boek! ‘Een boek schrijven doe je er niet even bij. Auteur zijn 

is echt werk!’ aldus Marelle. Hier ging ik gruwelijk de mist 

in… 

Om mezelf opnieuw te enthousiasmeren en inspireren volgde 

ik een jaar later nóg een schrijfweekend waar ik alweer veel 

nieuwe schrijf-snufjes leerde én alweer veel leuke en lieve 

mensen leerde kennen. Aan het begin van zo’n weekend sluit 



je met elkaar een soort verbond dat alles wat er besproken 

wordt, in dat weekend blijft. Respect voor elkaar. 

Eenmaal thuis slokte het dagelijks leven als zorgboerin me 

tóch weer geheel op. Ik schreef wel maar niet consequent. Het 

werd tijd voor een rigoureuzere aanpak! Maar wat? 


