
6) ZAL IK WEL… OF NIET? 

 

Met bonzend hart las ik de informatie over DE 

UITGEVERSDAG.  

Uit betrouwbare bron had ik namelijk vernomen dat dit wel 

eens de laatste uitgevers dag zou kunnen zijn die Marelle 

Boersma gaat organiseren. Door die wetenschap werd ik heen 

en weer geslingerd in mijn gedachten. Kwam dit moment niet 

te vroeg voor mij? 

Tijdens mijn schrijf weekenden had ik er al veel over gehoord.  

Maar was dit niet te hoog gegrepen?  

Ik las de uitnodiging opnieuw aandachtig door.  

Ook als je nog geen manuscript klaar hebt zou dit beslist aan 

te raden zijn stond er. Met als aanbeveling dat je dan wel een 

bookproposal in je bezit zou moeten hebben.  

Huh?  

Een bookproposal?  

Alweer een nieuwe term! 

Marelle bood uitkomst. Via haar kon ik informatie inwinnen 

hoe je precies een bookproposal schrijft. Dit sprak mij aan en 

ging dapper aan de slag.  

Ik werd flink aan het denken gezet want als ik per se een boek 

wilde schrijven dan wist ik nu d.m.v. dat proposal wat ik 

hiervoor in huis moest hebben en wat er allemaal bij komt 

kijken! 

Met alleen een manuscript was ik er nog niet!  

Toch raakte ik hierdoor niet ontmoedigd. Eigenlijk raakte ik 

zelfs steeds meer enthousiast, nieuwsgierig en zoog alle 

nieuwe informatie op als een spons. 

De volgende vragen kwamen o.a. voorbij:  

• Kun je in één zin vertellen waar jou boek over gaat?  

• Wat en wie wil ik met mijn boek bereiken? Vermeld je 

schrijfachtergrond… (‘Hm, daar was ik snel klaar mee want 



verder dan twee gouden tientjes in de wacht te hebben 

gesleept via tijdschrift Margriet ben ik nooit gekomen). 

• Op welke manieren ga jij je boek promoten?  

‘Uhm… Dat doen uitgeverijen toch?’, dacht ik.  

Nee die tijd is geweest, werd me duidelijk gemaakt. Door 

Corona liggen de bureaus van uitgeverijen torenhoog met 

manuscripten. Zij zijn over het algemeen alleen nog opzoek 

naar ‘pareltjes’.  

‘Tja, zo hoog schat ik mezelf niet 

in…  

Zie je wel, ik ben toch niet klaar 

voor zo’n dag…  

Of toch wel? 

Ik trok me terug in mijn tuin, 

schoof wat spullen van links naar 

rechts in ‘t Boetje en knuffelde 

nog maar eens flink met mijn 

kleinkindertjes, terwijl ik mijn 

twijfels hoogtij liet vieren… 

 


