
30) GROOTS! 

 

Met GROTE BLIJDSCHAP EN TROTS deel ik aan ieder mede dat het boek 

“TERUG NAAR TEXEL” afgelopen zaterdag is gelanceerd!  

En ik was erbij!  

In mijn oranje trui!! Die toevallig leuk 

stond op mijn fleurige bloemetjes broek 

waar ik mijn gouden sandaaltjes onder 

kon dragen. Lekker feestelijk. 

De BLIJDSCHAP omdat ik heb mee 

mogen schrijven met zoiets unieks:  

Achttien totaal verschillende ‘personages’ 

bevonden zich in november 2024 op een 

herfstig Texel en schreven in een haalbaar 

tijdsbestek een kort verhaal dat werd 

gelezen en voorzien van feedback door 

twee gepassioneerde schrijfdocenten: 

Heleen van den Hoven en Marelle 

Boersma. PLUS een gepassioneerde uitgeefster Esther van der Ham (uitgeverij 

De Droomvallei) die een groot deel van de organisatie in handen had en er 

samen met Marelle voor zorgden dat er vóór de deadline een mooie 

verhalenbundel kon worden gepresenteerd. 

Het was enig om alle schrijfsters en één 

schrijver afgelopen 24 mei in Brummen 

tijdens de boekpresentatie terug te zien. 

Eigenlijk duurde het te kort om goed bij te 

praten met elkaar maar wie weet komt er 

na het tiende deel met eiland verhalen 

wel een reünie met alle 

schrijvers/sters!!! (Hoe leuk zou dat 

zijn?!) 

Om beurten sprak ieder zijn/haar pitch uit 

voor publiek. De één met een groot 

gemak, de ander met een sneller 

kloppend hart(ikzelf had geen nagels 

meer over!). We ontvingen allen een 

kersvers exemplaar uit handen van 

uitgeefster Esther. Een mooi moment.  

Het allermooiste moment vond ik dat er 

twee afgevaardigde van het eiland 

aanwezig waren om een verhaal te doen 

over “het TESSELHUUS”. 

“Het Tesselhuus” werd door ons allen 



gekozen als ‘het goede doel’ waar een 

gedeelte van de opbrengst van dit boek 

heen gaat. Er kon op de dag van de 

presentatie zelfs al een bedrag van  

duizend euro in ontvangst worden 

genomen dankzij de voorverkoop van het 

boek en gulle gift van Marelle.  

Mensen die afhankelijk zijn van een 

rolstoel kunnen vakantie houden in één 

van de drie TESSEL huizen die op het 

eiland staan. In zo’n huis is het knus en 

gezellig zoals de meeste andere 

vakantiehuizen met als bijzonderheid dat 

alle voorzieningen aanwezig zijn zoals in 

een ziekenhuis. Alle faciliteiten zijn hier 

van A tot Z aanwezig die men nodig zou 

kunnen hebben. Dat is al prachtig 

bedacht. 

Als klap op de vuurpijl geeft de 

organisatie van het “Tesselhuus” een 

aantal vakantie weken cadeau aan 

mensen die het zich niet kunnen 

permitteren om op vakantie te gaan. Dat 

wij met elkaar hier een mooie bijdrage aan 

kunnen leveren ter ondersteuning van zo’n 

geweldig initiatief voelt voor mij als iets 

ongelofelijks GROOTS! Juist dat maakt me 

TROTS! 

Zie jij jezelf al lekker achteroverleunend in 

je vakantie genieten van een boek? Denk 

dan aan dit unieke boek “Terug naar Texel” 

met achttien verschillende korte verhalen 

geschreven door mensen met een passie 

voor schrijven. Het boek kan online 

worden besteld of ligt in boekhandels maar 

zolang mijn voorraad strekt kun je deze 

ook bij mij bestellen én dan krijg je niet 

alleen een speciale cadeauverpakking maar 

ook vast dat GROOTSE gevoel doordat je 

een steentje bijdraagt aan het 

TESSELHUUS. Bestellen kan via 

annelies@limosahoeve.nl. Het boek kost € 

20,00.  



En na dit bijzondere avontuur… 

was er het nageniet moment tijdens 

een lunch met de lieve mensen die 

me vanaf de eerste letter hebben 

ondersteund, eerlijke kritische 

noten uitten en meeleefden. En er 

een heen en weertje Brummen 

voor over hadden om erbij te zijn! 

Magnifiek! 

Ik ben dankbaar voor het 

Texelavontuur en alle mensen die 

me de nodige zetjes hebben 

gegeven.  

 

Ik geniet nog even verder na… 

En broed stiekem alweer nieuwe plannen uit…ssssst. 

 

Wordt vervolgd! 

 

 

Liefs, 

Krant-ma 

 


