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Het was een ochtend die zoals vele ochtenden begon. In alle rust de
dag opstarten met beker thee en de krant aan de keukentafel.

Mijn aandacht werd van de krant weggetrokken doordat plotseling
Johnny Cash uit de radio klonk.

De krant laat ik even voor wat ‘t is en ik staar met mijn handen onder
mijn kin door het raam naar buiten. De muziek van mijn vaders
uitvaart klinkt onverminderd voort. ‘Ons’ roodborstje tracht te
schuilen in de bramenstruik waarvan de uitlopers tegen het raam
zwiepen door de storm die rond het huis suist.

Een koude luchtstroom blaast jongste dochter naar binnen. De deur
trekt zij stevig achter zich dicht. De laatste noten van Johnny Cash
ebben langzaam weg.

Met een paar passen staat ze met haar sjaal nog tegen haar neus
gedrukt en capuchon op in onze keuken. Twee stralende ogen kijken
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verwachtingsvol
aan. Ze duikt in
haar tas die ze
beschermend
tegen zich aan
had gedrukt
vanwege het
onstuimige weer.
Behoedzaam
tovert ze een
stoffen beer uit
de tas en kijkt me
verwachtingsvol
aan.

Je hebt weleens van die momentjes die op je netvlies gedrukt blijven
staan...

Al mijn emoties vliegen door elkaar heen: Brok in mijn keel,
verbazing, liefde, ongeloof, warmte en ook TROTS!

Met de beer in mijn hand zwaai ik mijn armen om dochter heen en
geef haar dankbaar een dikke knuffel terwijl de olijke ogen van de
beer me warm aankijken.



‘Meid wat heb je dat supermooi en liefdevol gemaakt en bedacht!!!’
roep ik verrast uit.
Ik herken in de beer o0.a. stukjes stof van mijn vaders
lievelingsribbroek, stukjes van zijn pyama en van ‘het vest der
vesten’, zoals mijn zus zo mooi omschreef toen ik haar een foto
stuurde van alle creaties. Want er werden ook nog twee kussentjes uit
de kleding van haar opi en mijn vaderke tevoorschijn getoverd.
Ik ben ontroerd en blij tegelijk. Dit moet een emotionele klus voor
jongste zijn geweest bedenk ik hardop wat jongste met glanzende
ogen beaamd.
Ik bedank haar voor dit onvergetelijke moment en alle mooie
vaderlijke en opi achtige aandenken die zij zo liefdevol en prachtig
heeft gemaakt voor haar mam. Een uniek aandenken die ik zal
koesteren en ooit zal doorgeven met verhalende herinneringen erbij.
Zo zal mijn pap altijd een beetje voort blijven leven.

smwem=s En dan is het ineens april! Al weken
Is het zonovergoten dus de moestuin
i riep mij van alle kanten. De peultjes
§ staan al boven de grond, de
® worteltjes laten zich ook met enige
=& voorzichtigheid zien, spinazie en
gele bietjes zijn pas gezaaid! Mijn
taak bestaat vooral uit water geven.
Tussen de tuinklussen door fiets ik
0.a. naar Egmond aan Hoef en
Scharwoude en rijd met de auto
naar Enkhuizen en De Kwakel waar
Ik innemende gesprekken voer met
zorgboeren en -boerinnen. Eenmaal
| thuis schrijf ik verhaaltjes die op de
website van stichting Landzijde te
lezen zijn. Wat een geluksvogel ben ik om dit werk te mogen
doen!(www.landzijde.nl/verhalen)
Laat ik ook de oppas-over-uurtjes niet vergeten op mijn snotterige en
koortsige schatjes van kleinkindertjes die als dominosteentjes hun
hoesteproest aan elkaar of aan de andere oma’s doorgaven. Gelukkig
zijn allen weer gezond.




En dan is er natuurlijk nog het
eilandverhalenboek “TERUG NAAR
TEXEL” !! De proefdruk is binnen en
heb ik al mogen doornemen. Achttien
verschillende verhalen van mensen
die liefde voelen voor het schrijf vak.

Ben je nieuwsgierig naar het
boek geworden -waar mijn
verhaal “gered door een
glimlach” in staat- en wil je
alvast een exemplaar bij mij
bestellen? Dan kan dit nu al. Het
boek komt ook in de boekwinkel
en zal na 24 mei te bestellen zijn via BOL.com, maar dan mis je wel
een persoonlijke noot van mij én een unieke cadeau verpakking!
(bestellen kan door een mail te sturen naar annelies @limosahoeve.nl)
Voor € 20,- is het boek te koop en steun je ook nog een goed doel! Dit
keer gaat er een gedeelte van de opbrengst naar het Tesselhuus! (zie
www.tesselhuus .nl). Een pracht doel.

Er was dus veel te doen...

En er is gelukkig nog steeds veel te doen.

Dit alles onder toeziend oog van mijn bijzondere beer.

Dat helpt!

Op naar de boekpresentatie van TERUG NAAR TEXEL in Brummen!

Wordt vervolgd...

Liefs,
Krant-ma
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