21) SHIT HAPPENS

Soms valt het mee, soms valt het tegen. Het glas is leeg of halfvol.
Brand is erger. Het zijn uitspraken die in ons huis met enige regelmaat
voorbij rollen. VVooral afgelopen maand!

De ruit van onze SMEG oven die spontaan in duizend stukjes sprong
viel niet echt mee. Dat we precies zo’n zelfde ruit konden bestellen en
binnen ééen week geleverd kregen en zelf konden monteren was een
meevaller.

Dat het busje -waar wij de cliénten mee vervoeren van en naar de
zorgboerderij- na een A.P.K Keuring stante pede niet meer de weg op
mocht, was schrikken én een grote tegenvaller. Dat dit precies
gebeurde -één dag voordat we een week gesloten zouden zijn voor de
zorg i.v.m. onze jaarlijkse schoonmaakweek- gaf enigszins lucht en
voelde als een kleine meevaller.

Zo kan ik nog wel even doorgaan:

De vrij nieuw dure printer die ons liet weten; Doe het zelf maar!

Een waterleiding die niet wilde meewerken om het spiksplinternieuwe
RUSTPUNT naast ons Limosaboetje te voeden.

Sowieso bijna een hele dag zonder water uit de kraan wegens een
Brand is erger!

Alhoewel... GEEN INTERNET aan de Oudelandsdijk 8!

Het bereik is in het buitengebied sowieso vaak dramatisch. ‘Zo traag
als dikke stront’ om het maar even in de boerderijsferen te houden.
Soms valt het mee en hersteld ’t probleem zichzelf weer. Aangezien
dit nu al een aantal dagen aanhoudt is mijn lief —die overigens een ster
is in oplossingsgericht denken én handelen- onderweg naar de
dichtstbijzijnde computerwinkel om hen mee te laten denken! Zover
ik het kan volgen staat er nu iets vernuftigs in bestelling wat ons
binnenkort uit deze nood gaat redden.

Terwijl ik even achterover leun om mijn schrijfsel een 'happy end' te
geven zie ik mijn telefoon oplichten. Een apje: Dat begint met het
woord HELAAS. ..

WAT kan er in HEMELSNAAM nu nog meer HELAAS zijn?!!

Ik twijfel om 't berichtje te openen... maar doe het toch: Door
verschillende omstandigheden kan de proeflezing die ik op de laatste



dinsdag van de maand maart in de Westertil te Wormer zou gaan
houden over mijn boek ‘VROEG of LAAT’ niet doorgaan.

SHIT!

Er zit nu dus niets anders op om me 3 april te Schagen 'in het diepe
laten gooien' voor mijn allereerste lezing.(bibber)

Ach. Er bestaan ergere dingen bedenk ik meteen. VVéél ergere dingen
zelfs. ..

Ik vul mijn glas niet half vol maar lekker tot de rand!

Het is LENTE!!

Al striemt de :
regen tegen het raam.

Na regen komt zonneschijn!

Echt waar!

Ik heb er ZIN in!

Wordt vervolgd... (als we tenminste internet hebben! )

Warme groet,

Krant-ma



