
15) The week after…Life goes on! 
 

Zeker één hele week nodig 

gehad om mijn hele 

boekpresentatie nog eens te 

herkauwen. WAT EEN 

BELEVENIS was het!  

Tussen het nagenieten door 

bracht ik twee dagen later op 

mijn fietsie de vooraf bestelde 

boeken in de buurt rond.  

Samen met middelste dochter 

zochten we uit op welke 

manier je een boek zo 

goedkoop mogelijk maar toch 

netjes kan versturen. Zo 

belandde er een boek in 

Amersfoort, Almelo en Leidschendam! Dat geeft toch wel een 

speciaal gevoel!  

‘Maar mam’, vroeg dochter, ‘hoevéél boeken hebben we nu 

verkocht op de dag van de boekpresentatie? ‘ 

‘Dat moet ik nog even nakijken’, antwoordde ik nog half in 

gedachten verzonken… Omdat iemand uit Leidschendam dus 

ook mijn boek gaat lezen!  

Vervolgens verder met alle versieringen opruimen en ons huis 

weer -op zijn minst een béétje- aan kant krijgen!  

Wanneer ik oudste dochter aan de telefoon heb om gezellig na 

te praten brandt bij haar ook al de vraag hoevéél boeken er 

nou toch zijn verkocht! 

‘Ja, ja, ik zal dat vanavond even nakijken… wanneer ik mijn 

facebook pagina heb bijgewerkt en mijn mail heb gelezen.’ 

En… Voordat je het weet ben je een paar uur verder en 

vertellen de wijzers van de klok dat je beter je bed op kan 



zoeken zodat oma de 

volgende morgen fris en 

fruitig aan een oppasdag op 

jongste kleinkind kan 

beginnen. 

Há! De daarop volgende 

morgen belooft grotendeels 

droog te verlopen dus 

eindelijk die takken snoeien 

in de tuin en wat laatste 

groenten oogsten voor de 

verkoop in ons Limosaboetje. 

Jongste dochter spreek ik 

wanneer ik kleindochter kom 

ophalen voor een logeerpartij 

want het is herfstvakantie! Zij is -naast een aantal andere 

mensen die ik spreek- ook al héél benieuwd naar de 

verkoopstand van mijn boek!  

Bijna beloof ik haar straks 

meteen te gaan tellen… 

Bijna! Ik realiseer me net op 

tijd dat kleinkind vast andere 

plannen heeft om samen met 

oma te ondernemen. Héél 

andere plannen zelfs! We 

struinen door de tuin en 

maken herfstsoep van 

bladeren, eikeltjes en een 

snufje prut. De schilder 

spullen worden tevoorschijn 

gehaald en we toveren 

samen de achterkant van 

mijn wegwijs bord -richting 



boekpresentatie- om tot een geweldig kunstwerk!  

‘Vanavond als kleinkind slaapt ga ik ervoor. Beloofd!’ 

Mijn lieve meiden hebben zo ongelofelijk meegeleefd en de 

voorbereiding èn uitvoering van de boekpresentatie tot een 

onvergetelijke dag gemaakt.  

’s Avonds stroop ik de mouwen op en pak alle aantekeningen 

van de boekpresentatie erbij. De uitkomst is meer dan ik 

stiekem had gehoopt!  

De vijftig papieren tasjes die 

ik op de valreep nog had 

besteld om het boek in mee 

te geven waren allemaal 

vergeven op die dag. 

(leermomentje voor de 

volgende boekpresentatie! 

Wie weet komt die roman er 

ooit nog!)  

Achtenzeventig boeken zijn 

er tijdens mijn boekfeestje 

over de gezellig ingerichte 

verkooptafel bij de 

Poelboerderij gegaan. (TOP 

locatie!) 

‘HOEZEE!’ juichen mij meiden. ‘Super mam’! ‘Ben je blij?’ 

Die vraag antwoord mam meteen!  

‘Méér dan BLIJ!’ 

Ook langs deze weg nogmaals BEDANKT voor het kopen van 

mijn boek! Ik hoop dat de verhalen uit mijn boek net zo’n 

diepe indruk op de lezers zullen maken als dat ze op mij 

hebben gedaan. Dat men tussen de regels door de 

boodschappen leest en nog meer respect krijgt voor degene die 

mantelzorgt. Misschien zelfs een klein stukje van een vangnet 



om een mantelzorger heen kan vervullen door de vraag te 

stellen: Kan ik iets voor jou betekenen? 

Tevens hoop ik gevoelens van troost, verbinding, nieuwe 

inzichten en vooral LIEFDE op te roepen bij de lezer. Want 

een beetje liefde geven en je verbonden voelen daar wordt 

iedereen toch gelukkig van?  

Er zijn inmiddels al een paar reviews binnen die ik publiceer 

op mijn website www.krant-ma.nl. 

Best wel om een beetje verlegen van te worden… 

En omdat alle lieve meelevende mensen benieuwd zijn naar de 

huidige verkoop stand van mijn boek volgt hier de tweede 

tussenstand: De teller staat op 102!  

Van ieder verkocht boek doneer ik € 1,- aan Alzheimer 

Nederland (dit is te volgen via mijn website!).  

Of ik het aantal van tweehonderdvijftig boeken ga verkopen 

de aankomende tijd? En in welk termijn? 

Geen idee! 

Ik ga mijn stinkende best doen! 

Hoe? 

 

Wordt vervolgd! 

 

Krant-ma 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.krant-ma.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Zc9RhG5DbeoX88JzxUTw5d1czc-iLzFJn7PH0HRBsxNYSPRP7KURLZ0I&h=AT1F50hId7Hjw3L-lhkWuJJWzzDpkhC0Fkrn4X81_8Kx6PZURlC1_7H8EBG_buoJ7sw3DntcL9oWAjO3oyK1CK38Iy9bDwlI4CMyCsNZkPNz3uhYqnPw2ieUlJ4WylSFkW6G&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2mcNz8w3-oL-s8sbDLf63Xly_GRj6eDPiZciiNnKsTzM0h3nOjVtQC2jlMG1doElIAxZXBv4WqsFsSpDVq9oKhkMKh9_UnaxB5x0KTMeqGYSPMYvGdXHFibw_ba3YkOCvOXkvyjKEt9UsClpP5SBUDR0e2QzsezJd4avfoADGV9Xgu_vhWigbTfYUrlBGQm7cnSg6zfkEC

